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LEZERSVRAAG

 En u? 
Wat is uw 

favoriete citaat  
over vrede? 

   
Reacties welkom op 

lezers@kerkinzoetermeer.nl  
of bel 079-3 522 519

?

Heilige boeken zijn levensgevaarlijk. 
In veel conflicten zijn ze olie op  
het vuur of de lont in het kruitvat. 
De kerkgeschiedenis is vol van  
verhalen waarbij de rol van de  
Bijbel als bron eenzijdig gebruikt is. 

Omsmeden
Daar staat tegenover dat de heilige 
boeken ook de vrede propageren. 
‘Zalig de vredestichters’, verkondigt  
Jezus in de Bergrede. En in het 
Oude Testament vinden we naast 
de verhalen over geweld in Gods 
naam het visioen van de volken 
die optrekken naar Jeruzalem,  
niet om het te belegeren, maar 
om daar geïnspireerd door de  
Wet van Mozes de wapens om te  
smeden tot landbouwwerktuigen. 
Psalm 46 sluit daar bij aan. Het 
bezingt God als degene die de 
oorlogen doet ophouden en de 
wapens stuk maakt. 

God is voor ons  
een veilige schuilplaats
Een betrouwbare hulp in nood.
Daarom vrezen wij niet,  
al wankelt de aarde […].

De beelden die de psalmist  
gebruikt zijn groots: de aarde 
wankelt en de bergen storten in 
zee, maar God staat erboven.
Men verwijt aanhangers van het 
monotheïsme dat hun godsdien-
sten geweld in de hand werken. 
Hun geloofsleer is immers in prin-
cipe onverdraagzaam ten opzichte 

van wie andere goden 
vereren. Voor atheïsme 
is er al helemaal geen 
begrip. Het feit dat 
deze godsdiensten ook 
nog eens gebaseerd 
zijn op vastgelegde 
heilige, in een ver  
verleden opgestelde 
boeken versterkt dit 
alleen nog maar. Er is 
weinig tot geen ruimte 
voor de relativering van 
het eigen standpunt:  
andersdenkenden 
moeten er aan geloven.

Niet uit de weg 
gaan
In de Bijbel vind je  
veel teksten over  
geweld, beschreven 
als opdracht van God 
of als handeling van 
God zelf. Hierdoor  
lijken de gebeurtenis-
sen gelegitimeerd. 
Er zit echter ook een andere  
kant aan. Zulke teksten bieden 
juist de gelegenheid om zich te 
bezinnen op geweld. 
Dit moeilijke thema wordt niet  
uit de weg gegaan. Het is een 
erkenning van de realiteit van de  
wereld waarin we leven. Dat geldt 
vooral voor het Oude Testament 
dat zich – veel meer dan het  
Nieuwe Testament – bezighoudt 
met het dagelijkse leven, met 
politiek en met machtsvragen.

Het boek Jozua
Op zoek naar bijbelteksten als  
wapen tegen geweld lijkt er  
weinig van het boek Jozua te  
verwachten. Dat staat vol van 
etnisch geweld tegen volkeren die 
verdreven worden uit het land dat 
men zich op basis van Gods belofte 
meende te mogen toe-eigenen. 
Dit kunnen wij als latere lezers 
wellicht niet meer dan als kennis-
geving aannemen, maar beter is 
het om te letten op wat afwijkt van 

het gewone en daarvan te leren. 
Zoals de onverwachte positieve 
rol van de op het eerste gezicht 
verdachte Kanaänitische Rachab 
tegenover de uit de stam Juda 
afkomstige Achan, die zich  
vergreep aan de buit van het  
veroverde Jericho. 
Zo worden de vijandsbeelden 
doorbroken en dat geeft te denken.  
De lezer wordt aangespoord om 
de verdeling in wij en zij, goed en 
kwaad nog eens kritisch te bekijken.

De profeet Nahum
Een ander voorbeeld is het verhaal 
rondom de profeet Nahum, die de 
ondergang van Ninevé aankondigt.  
God is een wreker, staat er drie 
keer aan het begin van het  
gelijknamige bijbelboek en dat is 
geen blijde boodschap. Wie zich 
verdiept in de historische achter-
grond van deze profetie gaat daar 
misschien anders over denken. 

God is 
sterker dan 
het kwaad

De macht van de overheersende 
Assyriërs had zijn hoogtepunt 
bereikt en wie zich openlijk tegen 
de vijand uitsprak, kon daar met 
zijn leven voor boeten. Maar  
Nahum liet zich leiden door de 
hoop dat zijn God sterker was dan 
het kwaad. Dat geeft te denken 
aan wie mismoedig en gefrus-
treerd raakt door alle teleurstellin-
gen in de strijd voor de vrede: hoe 
goed is het als je mag leven in de 
verwachting dat het kwaad uitein-
delijk niet ongestraft zal blijven.

Durf
De Bijbel helpt ons het visioen van 
vrede in deze wereld niet uit het 
oog te verliezen. Tegelijkertijd leert 
de Bijbel ons om de ogen niet te 
sluiten voor de harde realiteit, om 
niet toe te geven aan frustratie 
of wanhoop, maar ook af en toe 
eens goed in de spiegel te kijken. 
Wie niet ophoudt om steeds  
opnieuw en steeds weer anders te 
zoeken naar de weg van de vrede 
en die ook durft te gaan, die heeft 
de Bijbel het best begrepen.

Naar: Klaas Spronk, ‘De Bijbel als wapen 
tegen geweld’, in: TussenRuimte – tijdschrift 
voor interculturele theologie, themanummer 
‘Geweld en de kerk’, 2015 | 1  

• Bewerking: Hanneke Lam

KiZ-REDACTEUR

KidZ

OORLOG EN GEWELD

Wie wil er geen vrede?
VIJANDSBEELDEN DOORBREKEN • Hoe komt het toch  
dat mensen gevangen blijven zitten in spiralen van 
geweld? Een helpende hand van bovenaf zou kunnen 
helpen, een goddelijk ingrijpen of inspirerende woor-
den die een uitweg wijzen. De praktijk leert dat de 
heilige boeken, waarin zulke woorden te vinden zou-
den moeten zijn, vaak de conflicten nog versterken. 

Davitha van de Kuilen, ‘Catharsis van fundamenteel falen’, acryl op doek, 60x80 cm, 2024, www.davitha.nl 

Stuur je oplossing met je naam, leeftijd en adres in vóór maandag 15 april a.s. naar kidz@kerkinzoetermeer.nl  
‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ kwam er in maart uit en van de goede inzendingen is deze keer Maxime Verbeek de prijswinnaar: gefeliciteerd! 

‘Vrede is niet de afwezigheid  
van oorlog. Het is een deugd,  

een geestesstemming,  
het is de emotionele staat voor 

goede daden, vertrouwen en recht.’

Spinoza, Nederlands filosoof, 1632-1677
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Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  
www.salonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij Provoet 
 en Huidprofessional
• (Diabetisch) pedicure
• Shellac CND
• Microneedling
• Diverse specialisaties

Schoonheidssalon Azora

 

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n lDorpsstraat 74 
2712 AM  Zoetermeer

079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

Infinity Uitvaartzorg
Liefdevol  |  Respectvol  |  Vertrouwd

079 5000 250 (dag en nacht)
Larikszoom 9, Zoetermeer

infinity-uitvaartzorg.nl

Mijn doel is om samen met u te zorgen
voor een warm en liefdevol afscheid.

Mijn doel is om samen met u te zorgen
voor een warm en liefdevol afscheid.

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

079 5000 250 (dag en nacht) 
Larikszoom 9, Zoetermeer 

infinity-uitvaartzorg.nl

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

Infinity Uitvaartzorg
Liefdevol  |  Respectvol  |  Vertrouwd

079 5000 250 (dag en nacht)
Larikszoom 9, Zoetermeer

infinity-uitvaartzorg.nl

Mijn doel is om samen met u te zorgen
voor een warm en liefdevol afscheid.

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519

Redactie.AMG@online.nl

Jan Konijn Beheer / Advies o.g.
Tel: +31 (0) 79 316 33 20
GSM: +31 (0) 6 53 277 242
E: jan.konijn@solcon.nl

te Oud-Soetermeer

Te huur in Zoetermeer:
700m2 kantoorruimte op 1ste etage.

Naar eigen inzicht te renoveren  
en in te delen.

Diverse Bedrijfsunits met kantoor.
Schakelbaar vanaf 

+/- 240m2 tot +/-600m2.

Tevens te huur in Ede:  
Diverse bedrijfsunits  

met kantoor +/- 200m2

Voor info mail 
jan.konijn@solcon.nl

De fiets van Oud-Soetermeer

Inclusief gratis ondernemersadvies!  
Stuur een mail met uw gegevens en wensen.
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• Marieke (A.M.) van der 

Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE

MEEGEROOFD ALS SLAVIN 

Wat als geweld je overkomt
HUIVEREN • Dagelijks komen de verschrikkelijke beelden op ons af met oorlogsgeweld.  
Het lijkt er helemaal bij te horen. Even nog een laatste berichtgeving … Dat was het voor  
vandaag. Huiveren we dan niet meer, of alleen nog als het dichtbij komt?

Huiveren deed ik toen ik een 
preek hoorde over 2 Koningen 5. 
Kort wordt in dat bijbelhoofdstuk 
verteld over Naäman, de grote 
Aramese krijgsman, die een 
huidziekte heeft. Wat staat daar 
veel tussen de regels. Een groot 
krijgsman, ‘omdat de Heer hem 
een grote overwinning had gege-
ven’. Maar wat was hij nietig met 
zijn huidziekte. Een en al beper-
king die hij verborgen moest hou-
den. Dan volgt er, haast tussen 
neus en lippen door: 

‘Op een rooftocht hadden de 
Arameeërs een jong meisje uit 
Israël meegenomen, dat nu als 
slavin bij de vrouw van Naäman 
diende.’ 

Wat heeft dat meisje moeten 
doorstaan tussen het van huis 

weggeroofd worden en als slavin 
terechtkomen in het huis van 
Naäman. Was ze misschien met 
velen en kon ze gruwelijk geweld 
enigszins ontwijken? Ze is vrouw 
– in die tijd niets in de ogen van 
de rovende soldaten en anderen! 
Boeken vol zijn er geschreven 
over waartoe een mens in staat 
is. Stel je voor ... één van mijn 
kleindochters ...

Het meisje heeft geen naam.  
Wel een titel: ‘slavin’. Ze doet niet 
alleen haar werk, ze leeft ook mee 
met het gezin. Dus komt ze met 
de opmerking dat haar meester 
helaas geen profeet heeft, zoals  
zij vroeger in haar land Samaria. 
Haar geloof spreekt hier boek-
delen. Hoe vergevingsgezind klinkt 

ze, over bitterheid lees je niets.  
Dit kan alleen als je daar geloof en 
moed van God voor ontvangt.

Het verhaal eindigt met een 
groots moment, dat de genezen 
Naäman in de Here God gaat 
geloven. En wat zegt de profeet 
Elisa: ‘Hier is de gebruiksaan-
wijzing’? Nee: ‘Ga in vrede’! 

• Marjolijn van der Haven-Verweij

KiZ-REDACTEUR

ARKJE VAN PAPIER

Wat merk je nu van God? 
UIT HET WATER GERED • In een Joods gezin in Egypte – ze zijn 
daar als dwangarbeiders, slaven – wordt een zoon geboren. 
Het is een ‘tof’ jongetje, ziet de moeder: léven moet hij. 

Zij legt zich niet neer bij het  
onvermijdelijke. Net zo min als 
haar dochter. En even later ook 
de prinses, dochter van de Farao 
van Egypte. 
Een wrede boosaardige koning. 
Een angstige man. Bezorgd om 
het groeiend aantal buitenlanders 
in zijn land. Harde dwangarbeid 
leek eerst een goede oplossing. 
Maar nu moeten alle pasgeboren 
Joodse jongetjes gedood worden, 
verdronken in de rivier, voer voor 
de krokodillen. 
Ach, kijk hem daar nu drijven in 
zijn ‘arkje van papier’, jongetje 
nog zonder naam. 
Het verhaal van Mozes is realis-
tisch – de ellende in Egypte, de 
terreur, het onveilige leven. Een 
moeder die haar kind los moet 
laten. Ga maar! Op hoop van 
zegen, van redding. 

Het verhaal van Mozes is hoop -
vol – door het water heen wordt  

het kleine mannetje gered, gaat 
voor hem de toekomst open.  
Een doopverhaal.

In het Bijbelverhaal over de  
geboorte van Mozes wordt God 
helemaal niet genoemd. Het lijkt 
allemaal gewoon te gebeuren. 
Zoals zo vaak in het leven, toch? 
Dat maakt geloven soms ook zo 
moeilijk. Wat merk je nu van God? 
God werkt meestal door mensen 
heen. Het jongetje wordt gered. 
En juist aan dit jongetje maakt 
God jaren later zijn Naam bekend: 
‘Ik ben – Ik ben er bij – Ik ben er 
wél bij …’ 

Het water is in de Bijbel ook de 
plaats waar de chaosmachten hui-
zen. Het kan spoken op het water, 
zoals het in je leven spoken kan. 
En dan hoor ik Jezus die tijdens 
de storm op het meer tegen de 
wind en de golven zegt: ‘Zwijg! 
Wees stil!’ Ik zie Jezus, die zijn 

bange leerling Petrus uit het water 
trekt. Sterker dan de machten is 
Hij! Sterker dan het diepe water 
van de dood, waarin Hij zelf on-
dergaat, én opstaat, uittrekt op de 
derde dag, als het Pasen wordt. 

Dat is het bericht dat de tijden 
door geklonken heeft in de kerk. 
God gaat met je mee, een leven 
lang en nog langer! Door het  
water. Hij trekt je er doorheen,  
Hij redt je eruit. Een belofte.

Fragmenten uit: Dooppreek van ds. Hans 
van Walsum uit Poortugaal, gehouden op 
zondag 18 februari 2024 in de Oude Kerk 
van Zoetermeer

Werken aan vrede is maar  
al te vaak ook een moeizaam 
gevecht. Het is de kunst om 
te kunnen volharden. De 
vaderlandse geschiedenis 
van Israël zoals die verteld 
wordt in de Bijbel, is in veel 
opzichten heel gewoon en 
net als bij andere volken 
soms onprettig nationalis-
tisch gekleurd. Dat is echter 
niet het hele verhaal. Er licht 
af en toe iets op van een 
andere kijk op de geschiede-
nis, op geweld, op de ander 
en op zichzelf. Dat zet aan 
het denken, je kunt er van 
opschrikken of inspiratie uit 
opdoen. In dit tweeluik gaat 
het over een ten dode opge-
schreven baby en over een 
jong meisje dat verloren lijkt 
in een vreemd land. 

‘Hij was bij mij’

Het meisje Amy, hooguit  
4 jaar oud, wees de  
getekende Jezus aan  

in een platenbijbel in stripvorm.  
‘Hij was bij mij. Ik was niet alleen.’  

Geen woord had ze gesproken nog, 
nadat ze na dagen gevonden was in 
een verwoeste kerk ergens in Orissa, 
een deelstaat in het oosten van 
India. Tussen de lichamen van haar 
vader en haar moeder. De christelijke 
gemeente was in het kerkgebouw 
aangevallen en alle aanwezigen 
waren gedood.  
Christenen uit andere gemeenten 
die kwamen kijken vonden haar. 
Ze werd opgevangen in een  
christelijk kindertehuis in zuidelijk 
India, maar praatte een jaar lang 
niet. Alles werd ingezet, niets hielp, 
tot de therapeute een stripbijbel 
opensloeg. Het was Jezus die de 
tong van het meisje losmaakte en 
de woorden wakker riep. 

Ik hoorde dit getuigenis bij het 
schikken van het liturgische bloem-
stuk in de Oude Kerk. Het werd de 
vijfde zondag in de Veertigdagentijd 
op weg naar Goede Vrijdag en 
Pasen, de zondag met de naam 
‘Judicare’, naar Psalm 43: 

Verschaf mij recht, o God,  
vecht voor mijn zaak.

De collecte was die zondag bestemd 
voor Rwanda en de schikking kreeg 
symbolisch de kleuren van dit land 
op weg naar hoop en herstel. De 
bloemschikster legde er de strip-
bijbel Jezus Messias van Willem 
de Vink bij. Het levensverhaal van 
Jezus en zijn passie, die de wereld 
heeft veranderd. Jezus die de  
Overwinnaar is met zijn liefde en 
nabijheid voor alles en iedereen. 

En toen las ik dit in Psalm 37  
in de Willibrord Vertaling: 

Vertrouw op de HEER  
en houd zijn weg aan.

Ik zag eens zo’n goddeloze tiran, 
als een reuzenboom spreidde hij 
zijn takken;
Ik kom weer voorbij, en hij is weg;
hoe ik ook zocht,  
hij was niet meer te vinden.

Maar let eens op de vrome,  
op een eerlijk mens:
een mens van vrede heeft toekomst. 

De vrede van 
Christus
‘Vrede zij u!’, zegt de Opgestane 
Heer, als Hij ’s avonds tussen 
zijn discipelen komt staan.  
Ze zijn nog aan het bekomen 
van het nieuws van de vroege 
Paasmorgen dat Jezus leeft.  
Hij zegt het zelfs twee keer,  
en een week later weer:  
‘Vrede zij met jullie!’ 

Jezus wist dat de discipelen het 
type vrede nodig hadden dat hen 
door alle situaties zal helpen. Hij 
vertelde zijn discipelen al eerder: 
‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede 
geef ik jullie’ (Johannes 14:27). 
We weten dat Christus in staat 
was geestelijk woedend te zijn. 
Op sommige momenten werd  
Hij bewogen en moest Hij huilen.  
Maar Hij leefde in vrede met de 
Vader, Hij had vrede tegenover 
elke verleiding, vrede op momen-
ten van afwijzing en bespotting. 
Hij lag rustig te slapen tijdens 
de stormen op zee. Zelfs toen 
Hij naar een hoge bergrug werd 
gesleept door een woedende 
menigte, liep Hij in alle rust weg, 
onaangeraakt en vol met vrede. 
Jezus beloofde deze mannen 
dezelfde vrede en voegde er 
aan toe: ‘een andere vrede dan 
de wereld geeft’. Niet het soort 
vrede van een gevoelloze, vlakke 
maatschappij. En ook niet de 
tijdelijke vrede die rijke en  
beroemde mensen proberen  
te kopen met materiële zaken. 
Nee, dit is de vrede van Christus 
zélf, een vrede die alle menselijk 
begrip te boven gaat.
Toen Christus Zijn discipelen  
deze vrede beloofde, was het 
alsof Hij tegen hen en ons zei:  
‘Ik weet dat jullie het kruis en  
het lijden dat mij overkomt niet 
bevatten. Maar ik wil jullie hart 
naar een plaats van vrede  
brengen. U zult niet in staat zijn  
datgene te doorstaan wat er  
gaat komen zonder mijn  
blijvende vrede in uw binnenste.  
U moet mijn vrede hebben.’

Uit een preek van David Wilkerson,  
Amerikaans voorganger, evangelist en 
schrijver, 1931-2011 W davidwilkerson.nl

‘Ik weiger aan te nemen 
dat de mensheid 

zo tragisch gebonden is aan 
de sterrenloze middernacht

van racisme en oorlog 
dat het stralende ochtendgloren 

van vrede en broederschap 
nooit een realiteit kan worden.’

Martin Luther King,  
Amerikaans predikant, 1929-1968
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Datum Tijd Locatie

Woensdag 
27 maart

18.30 Oosterkerk Pesachmaaltijd

19.30 Ichthuskerk Grietje Cusell Vesper

19.30 Oude Kerk Vesper met organist Geurt van Lagen

Witte  
Donderdag 
28 maart

19.00 Regenboog ds. J.T. van der Wolf Maaltijd van de Heer

19.30 Oosterkerk Timo Hagendijk en ds. P. Baas 
Viering met brood en beker

19.30 Ichthuskerk mw.ds. E. Dibbets-van der Roest H. Avondmaal

19.30 Adventskerk dhr. T. Vessies Avondmaalsviering

Stille  
Zaterdag  
30 maart

19.30 Oosterkerk Korte viering

21.00 Regenboog ds. E. van der Wolf-Kox Paaswake

22.00 Ichthuskerk mw.ds. E. Dibbets-van der Roest Paaswake

KERKDIENSTEN IN APRIL
Goede Vrijdag 29 maart  Zondag 31 maart 

Pasen ‘Resurrexi’ – Opgestaan
Zondag 7 april 
Beloken Pasen ‘Quasi modo geniti’ 
– Uit de mond van kinderen

Zondag 14 april 
‘Misericordia Domini’ – Heer, ontferm U 
over ons (ook wel: Goede Herder-zondag)

Zondag 21 april 
‘Jubilate Deo’ – Juicht voor de 
Heer

Zondag 28 april 
‘Cantate Domino’ – Zingt voor 
de Heer

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

 19.30 uur 
ds. H.J. Franzen  
Pijnacker  

Heilig Avondmaal  

 09.00 uur Paasinloop
 09.45 uur ds. F.J. van Harten  

Scheveningen  

Paasliederen om 9.45 uur

 10.00 uur  
ds. E. van den Ham  
Zoetermeer

 10.00 uur ds. W.M. de Bruin Bleiswijk

 18.30 uur ds. H. van Walsum Poortugaal  

Avondmuziek met Oude Kerk  
Ensemble en orgel

 10.00 uur  
mw.ds. H.J.K. van  
Geerenstein  
Rhoon 

 10.00 uur  
ds. C.G. Graafland  
Gouda

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

 19.00 uur 
ds. E. van der  
Wolf-Kox en  
dhr. M. Vermeulen

 10.00 uur  
ds. J.T. en E. van der Wolf-Kox

 10.00 uur  
ds. J.T. van der Wolf

 10.00 uur  
mw. P. Vossegat 
Zoetermeer

 10.00 uur  
mw.ds. M. Gehrels 
Amsterdam

 10.00 uur  
ds. E. van der Wolf-Kox

WIJKGEMEENTE  
OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 
W oosterkerkzm.nl

 10.00 uur 
Dienst met kinderen  
t/m 13 jaar

 19.30 uur 
ds. P. Baas

 10.00 uur 
ds. P. Baas

 17.00 uur 
ds. B. van den Bosch 
Benthuizen

 10.00 uur 
ds. M. van Pelt  
Ridderkerk

 17.00 uur 
ds. P. Baas

 10.00 uur  
ds. P. Baas 
10 jaar Oosterkerk

 17.00 uur 
ds. J.A. van den Berg  
Amersfoort 

 10.00 uur 
ds. A. Zoutendijk  
Utrecht 

 17.00 uur 
ds. P. Baas 

 10.00 uur 
voorganger nog niet bekend

 17.00 uur 
ds. S. van der Vlies  
Rotterdam-Zuid 

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20  
W pwzn.nl

 19.30 uur  
mw.ds. E. Dibbets- 
van der Roest

 06.15 uur 
Buurttuin Zoete Aarde 
Vroege Paasmorgenviering

 10.00 uur 
mw. A. Lodder

 10.00 uur  
mw.ds. E. Dibbets-van der 
Roest

 10.00 uur  
ds. J. van den Akker  
Voorburg

 12.00 uur 
mw. A. Lodder 
Chagallviering

 10.00 uur  
ds. W.L. Pera 
Leersum

 10.00 uur  
mw.ds. E. Dibbets- 
van der Roest 
Met tolk gebarentaal

ADVENTSKERKGEMEENTE
Adventskerk  
Julianalaan 3, 2712 CB
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

 10.30 uur 
mevr. N. Verburg

 10.30 uur  
ds. K.H. van Klaveren

 10.30 uur  
dhr. T. Vessies

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

8e jaargang | nummer 4 | april 2024

Redactie 
Jan Blanke spoor, Marjolijn van der Haven- 
Verweij, Hanneke Lam, Helma Nieuwstad, 
Willy Tieman

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Hans van der Bilt, Erika Dibbets, Annette Doorn,  
Rinus van Dorland, Arianne Lodder, Peter van 
Holten (strip), Jan van der Linden, Hans van 
Oort, Theo Poot (cartoon en illustratie), Jaap 
Rodenburg, Klaas Spronk, Arie Vooijs, Petra 
Vossegat, Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie), 
Hans van Walsum 

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, 
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein,  
Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Wilt u Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Hebt u deze aprilkrant onder ogen gekregen 
en wilt u ook maandelijks Kerk in Zoetermeer 
ontvangen? Dat kan! Geef het door via 
info@kerkinzoetermeer.nl of bel de eind-
redactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor losse 
of extra nummers van een bepaalde editie.  

Kerkelijk Bureau 
U kunt op dinsdag- en vrijdagochtend van 
09.30-11.30 uur terecht op het Kerkelijk 
Bureau. Of bellen met T (079) 316 82 56   
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of  
T 06-1236 5054 (Gerda) • Frans Halsstraat 3,  
2712 JS • W www.pgzoetermeer.nl 
Gesloten op Goede Vrijdag 29 maart t/m dinsdag  
2 april en in de meivakantie dicht van vrijdag  
26 april t/m vrijdag 10 mei.

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN

Dienst voor doven  • in Ons Honk • Carry van Brug gen hove 27, 2717 XT

Zondag 14 april 10.00 mw.ds. E. Dibbets-van der Roest Heilig Avondmaal

PERRONMEETINGS
Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 320, 2721 ND
W perronoosterheem.nl/perronmeeting

31 maart 10.00 uur Timo Hagendijk Pasen  (in basisschool Het Noorderlicht)

7 april 10.00 uur Bram Rebergen

14 april 15.00 uur Timo Hagendijk (in basisschool Het Noorderlicht)

21 april 10.00 uur Arte Havenaar

28 april 10.00 uur Jaron Jongeneel

WEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster • Nassaulaan 11, 2712 AT 
 T (079) 316 48 88

29 maart 15.30 uur mw. M. van den Boomgaard Goede Vrijdag

  5 april 15.30 uur dhr. E. Leune

12 april 15.30 uur dhr. E. Leune

19 april 15.30 uur diaken R. van Berkel

26 april 15.30 uur ds. A. Mak

WelThuis Vivaldi • Maandelijks • Brechtzijde 45, 2725 NR

Zaterdag 30 maart 10.30 mw.gv. W.van Hengel Paasdienst

Zondag 21 april 10.30 mw.ds. E. Dibbets-van der Roest

DE PELGRIM
De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP • W depelgrimzoetermeer.nl 

Witte Donderdag 28 maart 22.00 Viering en korte wake

Goede Vrijdag 29 maart
15.00 Kruisweg met staties van Ellen Vermeulen

19.30 Kruisviering rondom Lucasevangelie

Stille Zaterdag 30 maart 20.00 Meditatieve paaswake

Pasen 31 maart 14.00 Paasviering

Zondag 14 april 14.00 Pelgrimsviering

Zondag 28 april 19.30 Taizé-viering De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

Kopij insturen 
Kopij en berichten voor de krant van – let op 

– mei én juni kunt u insturen op woensdag 

3 april. Deze editie voor twee maanden zal 

verschijnen op woensdag 24 april 2024. 

KERK & DIENST

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Ambulant predikant ds. Ard van den Berg 
Pastoraat Marja van den Boomgaard  
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD  
(ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 
2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen maandag en dinsdag
Lid pastoresteam Ronald Karsdorp 
T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba (waarnemend) Hanneke Lam • T 06-5259 2531 • E scriba@pwzn.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T (079) 889 74 32 
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com  
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Frits von Meijenfeldt •T 06-4042 7683 • E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383 
E cdvandorp@hotmail.com

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl  
W www.depelgrimzoetermeer Oosterheemplein 320, 2721 ND

Missionair pionier Timo Hagendijk  
Vrije dag woensdag • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perronoosterheem.nl

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

ONDER WOORDEN

VERTROUWENSPERSONEN 

OUDE KERK
Kees Hakkenberg 
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Hanneke von Meijenfeldt • T 06-2956 6786
Bram van Strijen 
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg • T 06-1327 4546
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel • T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl 

 Zit je ergens mee?  
Neem contact op met een van ons.

CONTACT

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem  contact op over de mogelijkheden!  E advertenties@kerkinzoetermeer.nl W kerkinzoetermeer.nl

Een droom van vrede

Als in een winterlandschap 
eensklaps 
een zonovergoten deken 

de aarde omhelst 
heb ik gevoeld 
hoe het zou kunnen zijn 
 
een nieuw begin 
opstaan als een sneeuwklokje 
lengende dagen 
licht 
over de bedreigde aarde 
een droom van vrede 
  
ik heb het gezien 
een zon die blijft schijnen 
een witte duif 
die opvliegt 
en de aarde 
die zich 
omdraait 
 

Eddy Lie, 2003

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag is € 25 voor 10 nummers per 

jaar, maar elk ander bedrag is net zo welkom. 

Eind april ontvangt u het verzoek om voor 

het lopende jaar bij te dragen. U kunt uw gift 

overmaken naar NL15 RABO 0373 7337 04  

t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer 

Kerkblad. Hartelijk dank!

‘Als iemand denkt dat liefde en 
vrede een cliché is uit de jaren 
zestig, dan is dat zijn probleem. 
Liefde en vrede zijn eeuwig.’
John Lennon, Brits rockmuzikant, 1940-1980
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Podcast 
‘Gospel Girl’

Wat als jij de enige  
christen bent in je  
vriendengroep?  

Welke verschillende Bijbels zijn er? 
Hoe is het om bij een christelijke 
studentenvereniging te gaan? 
Deze en andere onderwerpen 
komen aan de orde in de podcast 
‘Gospel Girl’, die wekelijks wordt 
gemaakt door Noa van Velzen (24). 
Een podcast voor jongvolwassenen 
over het dagelijks geloofsleven en 
alles wat daarbij komt kijken.

‘Ik wilde een podcast creëren voor 
jongeren die kunnen luisteren naar 
iemand met dezelfde waarden en 
normen. Ik zocht iets laagdrempeligs, 
alsof je naar een vriend of vriendin 
aan het luisteren bent’, zegt Noa 
in een interview in het Nederlands 
Dagblad (16-3-2024). 
Het gaat over alledaagse onder-
werpen vanuit een christelijke blik 
of actuele christelijke thema’s zoals 
de Veertigdagentijd en vasten. 
Maar ook over Bijbelstudie, hoe doe 
je dat en welke hulpmiddelen zijn er 
om dit te doen? 
‘Je moet deze podcast zien als een 
extra dosis christelijke voeding, 
maar niet zo serieus als een preek’, 
zegt Noa. ‘Ik praat vanuit mijn eigen 
ervaring en hoop daarmee anderen 
nieuwe inzichten te geven.’

‘Je kunt beter 
gospelen dan 
gossipen’

De naam Gospel Girl is bedacht 
vanuit de serie Gossip Girl waarin 
het draait om roddels. De naam is 
een mooie variatie hierop en ook 
inhoudelijk wil Noa laten zien dat je 
beter kunt gospelen dan gossipen. 
De podcast is te beluisteren via de 
reguliere podcastkanalen.

Bron: Interview met Noa van Velzen, 
Nederlands Dagblad, 16 maart 2024

• KiZ-Jongerenredactie 

Praten met kinderen over oorlog
IMPACT • Oorlog is van alle tijden, in de vroege tijd van de Bijbel speelde het al en nu nog 
steeds. Mensen die vechten om de macht of om een (stuk) land en daarbij veel geweld 
gebruiken. Kinderen krijgen daarvan het nodige mee, soms al op hele jonge leeftijd. 

Praat erover
Wanneer je merkt dat een kind 
het nieuws oppikt, het jeugdjour-
naal heeft gezien of ze hebben 
het er op school over, praat er 
dan ook thuis met elkaar over. 
Vaak willen ze weten wat de  
oorlog met jou als ouder doet: 
ben jij bang, weet jij hoe het zit? 
Soms kunnen ze zich ook  
afvragen of je wat achterhoudt.

Stel gerust
Je eigen gevoelens en gedachten 
spelen een grote rol. Ben jij zelf 
bezorgd, dan is de kans groot dat 
je dit ook uitstraalt naar je kind. 

Ook als je boosheid ervaart  
heeft dat effect. Kinderen zijn 
soms zelf bang dat hier ook  
oorlog uitbreekt. Zeker jongere 
kinderen weten niet dat Oekraïne 
of Gaza niet direct naast Neder-
land ligt.

Let op (bewegende) beelden
Beelden branden op het netvlies 
en hebben een grote impact.  
Ze blijven hangen, meer nog  
dan alleen gesproken woord. 
Wees jezelf daarvan bewust als  
je journaal kijkt met (jonge)  
kinderen in de kamer. 

Geef niet meer informatie 
dan nodig
Komt een kind met vragen,  
geef dan antwoord, maar haal 
er niet te veel details bij. Laat je 
leiden door wat het zelf aangeeft. 

Bid samen
Samen met je kind bidden  
voor de situatie in een concreet  
oorlogsgebied en ook voor je 
eigen gevoelens is helpend. Leg  
angsten, onzekerheden en de 
wensen om vrede in Gods hand.

• Helma Nieuwstad

KiZ-REDACTEUR

Leesplan  
‘Oorlog en vrede’
Oorlog in de wereld domineert het 
nieuws, en het domineert onze 
gedachten. Wat oorlog kost en hoe 
kostbaar vrede is. Juist nu onze 
gedachten en gebeden uitgaan naar 
de mensen in deze plaatsen, kun 
je je afvragen: Wat zegt de Bijbel 
over oorlog? Wat doet God tegen 
geweld? 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelge-
nootschap biedt een leesplan van 
zeven dagen met als kernwoorden: 
hoop, bescherming, macht, daad 
van liefde, troost, eeuwige vrede, in 
vrede samenleven. Je leest Bijbel-
teksten die in tijden van oorlog een 
belangrijke betekenis krijgen.  
En ook Bijbelteksten waarin God  
afrekent met oorlog en een  
vreedzame toekomst belooft. 
W debijbel.nl/leesplannen/oorlog- 
en-vrede

OUDE KERK
GemeenteGroeiGroep
 11 en 25 april, De Herberg  

T 06-4189 4053 (Alice Visser)  
E ggg@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
5G-gespreksgroep
Over God en geloof, voor 45-minners.
 22 april, 20.00 uur T 06-3863 6293 

E jtvanderwolf@gmail.com

OOSTERKERK
Seniorenkring
Een gelijkenis van Jezus. 
 9 april, 10.30 uur T 06-8359 9143 

E predikantoosterkerk@gmail.com

(Pre-)Marriage Course
5 of 7 avonden werken aan je relatie.
  start op 12 april; info en opgeven 

T 06-3390 0547 E marriagecourse-
zoetermeer@gmail.com

ICHTHUSKERK
Ouderengesprekgroep 
Indringend bijbellezen. 
 15 april, 14.00 uur T 06-2260 7030 

E r.karsdorp@kpnmail.nl

ADVENTSKERK
Leven in aandacht
 6 april, 9.30 uur T 06-3039 8712 

(Toon Vessies) 

De krant op tafel
 8 april, 15.00 uur  

E khvanklaveren@gmail.com

Wie was Maria  
Magdalena? 
 15 april, 15.00 uur T 06-1104 1992  

E khvanklaveren@gmail.com

Debatavond  
over armoede

Met politieke vertegenwoordigers 
en een oudewijkenpastor.  
Lees meer op p.6 Kerk & stad. 
 17 april, 20.00 uur, De Kapelaan,  

Nicolaasplein 2, toegang gratis  
T 06-1092 6896  
E cstruijk@ziggo.nl 

GETEKEND

AMBULANT PREDIKANT DS. ARD VAN DEN BERG: 

‘Het is een geschenk  
               dat ik dit mag doen’
INTERVIEW • De protestantse wijkgemeente van de Oude Kerk is sinds eind vorig jaar zonder  
eigen voorganger en nu in de gelukkige omstandigheid dat dominee Ard van den Berg zich  
als ambulant predikant aan hen verbonden heeft. Dat is per 1 maart 2024 ingegaan. 

Op zondag 3 maart werd het 
‘ambulante’ in de zin van ‘waar-
nemend’ al meteen concreet ge-
maakt, omdat er een gastvoorgan-
ger nodig bleek. In deze eredienst 
werd hij ook voorgesteld aan de 
gemeente, sprak hij een belofte 
van verbinding uit en kon de  
gemeente met hem kennismaken. 

Wat is de charme van het  
ambulant predikant zijn? 
‘Voor mij is deze praktijk nog 
nieuw, maar het heeft een 
grote aantrekkingskracht. Als 
gemeente predikant kom je vaak 
niet toe aan de dingen die echt je 
hart hebben. Er ‘moeten’ zoveel 
dingen omheen die je aandacht 
vragen en ook nodig hebben. 
Maar het is niet gezegd dat je 
daar zelf gelukkig van wordt en 
het is ook de vraag of je anderen 
op die manier kunt helpen. Ik ben 
een nieuw mens geworden nu ik 
twee jaar gemeentepredikant àf 

ben. Als ambulant predikant heb 
ik een afgebakend werkterrein 
met exclusieve taken: die van 
pastoraat en crisispastoraat en ik 
ga twee kringen leiden, de Bijbel-
kring voor ouderen en de kring 
Jonge Gemeenteleden. Ook zal 
ik bijvoorbeeld de Pesachmaaltijd 
vieren met kinderen en jongeren 
in de Stille Week.’ 

Wat doe je het liefst in dit werk, 
waar ligt je hart? 
‘Mijn hart ligt bij het pastoraat. 
Daar weet ik me echt toe geroe-
pen. Dat ik daarvoor beschikbaar 
kan zijn en dat een gesprek van 
hart tot hart met mensen niet  
als een sluitstuk hoeft te komen,  
zo van: ‘O ja, daar wil ik ook nog 
langs ...’ Misschien heb ik toen  
ik als predikant begon te naïef 
gedacht dat ik dat wel in kon  
richten. Het is een geschenk,  
een geschenk van God, dat ik  
dit mag doen. 

Ook kringwerk doe ik graag. 
Goed materiaal kiezen is  
belangrijk, zodat je stevig kunt 
focussen. Hoe verhoudt je geloof 
zich met de maatschappij en hoe 
sluit je dat aan op de dagelijkse 
praktijk? Die gesprekken op  
verschillende niveaus zorgen voor 
verbinding. Met de kerksluiting in 
coronatijd heb ik moeite gehad, 
omdat ik de fysieke samenkomst 
essentieel vind voor gemeente- 
zijn. Hoe verdeeld we toen  
geraakt zijn, dat heeft het gees-
telijk welzijn onderling geen goed 
gedaan. Ik ga dan niet voor veilig-
heid en of te veel balanceren.
Ik ben dankbaar dat ik hiervoor 
als ‘lopend’ predikant – ja, ik mag 
langskomen – vrijgesteld ben en 
mijn gaven ten volle kan inzetten. 
Zo wil ik dat wel noemen.’ 

• Marieke van der Giessen-van Velzen

KiZ-REDACTEUR

Ds. Ard (A.A.) van den Berg is  
44 jaar. Hij is getrouwd met  
Jojanneke, ze hebben vier kinderen 
en het gezin woont in Heinenoord. 
Hij is afkomstig uit Barendrecht, 
stond vijf jaar als predikant in Gees-
teren en Borculo en daarna zeven 
jaar in Puttershoek. Inmiddels is hij 
predikant zonder eigen gemeente en 
twee dagen per week dienstvaardig 
in de Julianakerk in Scheveningen en 
twee dagen als ambulant predikant 
in de Oude Kerk van Zoetermeer. 

De dingen die de westerse wereld 
zullen vernietigen zijn  

welvaart tegen elke prijs,  
vrede tegen elke prijs,  

veiligheid eerst in plaats van 
plicht eerst, de liefde voor het 

zachte leven, en de word-snel-rijk-
theorie van het leven.’

Theodore Roosevelt,  
Amerikaans staatsman, 1858-1919

Avondmuziek 
‘Psalm 23’

Lied, lezing en gebed met liturg,  
organist en ensemble. Meer op p.7.  
 14 april, 18.30 uur T 079-352 25 

19 W oudekerkgemeente.nl

Kerkenraadsvoorzitter Jan-Kees Vos en ds. Ard van den Berg 
op zondag 3 maart in de Oude Kerk.
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Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

GEBEDSMOMENTEN
Oude Kerk 
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur in  
De Herberg E leenmanf@xs4all.nl
Oosterkerk 
Elke twee weken, 19.00-19.55 uur.  
Woensdag 10 en 24 april 
E p.j.van.daalen@casema.nl 
Gebedsgroep Ichthuskerk 
Dinsdag 16 april, 20.00 uur 
T 079-341 69 87 E koosje-l@live.nl
Gebed vervolgde christenen 
Elke laatste zaterdag van 10.00-
10.30 uur op het Dobbe-eiland.  
E roelie.vanderlinden@gmail.com
Bidden voor Zoetermeer 
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 
uur. De Uitkijk, Wattstraat 64.  
E h_nebbeling@kpnmail.nl

OPEN KERK
Open Oosterkerk
 Elke di 13.00-16.00 uur. 
 E p.j.van.daalen@casema.nl
Open Oude Kerk
Welkom op vrijdag middag
14.00-15.30 uur voor een 
moment van stilte of rondgang 
door de kerk. 
 E jokevanderkrukkrop@gmail.com 
Open Lichtzijde
 Elke ma en do  

14.00-15.30 uur. 
 Broekwegzijde 196  

W lichtbakenzoetermeer.nl/ 
openkerk

Open Kompas
 Elke di, wo, vr van  

10.00-12.00 uur. 
 Piet Heinplein 13 T 06-1322 5946

DE PELGRIM  
Gebouw De Oase, Kerkenbos 8 in Meerzicht, pastor-pionier: Gerda Griffioen 
T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl W depelgrimzoetermeer.nl

 PERRON OOSTERHEEM 
Buurtpastor: Timo Hagendijk  
T 06-5095 4628  
E pionier.oosterheem@gmail.com  
W perronoosterheem.nl
Perronmeeting

Welkom op 31 maart om 
10.00 uur bij de Paasvie-
ring in Het Noorderlicht
 elke zondag, 10.00 

uur, zie pagina 4 van 
Kerk in Zoetermeer en 
de Perron-website.

Fitte Fifty’s
 elke maandag,  

10.00-11.30 uur

Open Oosterkerk
 elke dinsdag,  

13.00-16.00 uur

Breiclub
 15 en 29 april, 14.00-

16.00 uur E tanniejorna 
@gmail.com

Ontmoetingslunch
 elke woensdag, 

12.30-13.30 uur 

Creaclub
 elke donderdag, 

14.00-16.00 uur 

Wandelclub
 elke vrijdag, 

10.00-11.00 uur,  
start bij Enjoy Life

Inloop ‘t Trefpunt
 elke vrijdag,  

10.00-12.00 uur, 
Schiebroekstraat 1

Ochtendgebed en ontbijt
 ma t/m do van 7.30-8.00 uur 

ontbijt; aansluitend ontbijt in 
basisschool De Regenboog, 
Kerkenbos 12 (niet in de  
meivakantie)

Avondgebed
 elke woensdag, behalve  

de tweede van de maand,  
16.30-17.00 uur (niet in de 
meivakantie)

Emmaüswandeling
 elke vrijdag, 10.30-12.00 uur; 

start de Balijhoeve,  
Kurkhout 100

Cursus VerduurSamen 
met Franciscus
 3 april, 19.30 uur; € 10  

(hierna nog één bijeenkomst)

Lange afstandswandeling
 14 april, 11.00 uur,  

vertrek vanaf De Oase, € 10 

Pelgrimsviering
 14 april, 14.00 uur, De Oase

Workshop Gezond en 
goedkoop
 10 april, 16.00-18.00 uur, € 2 

Crea-middag
 16 april, 13.30 uur, € 5 

Taizé-viering
 28 april, 19.30 uur,  

De Wijngaard 

Pelgrimage in mei 
en informatieavond
Er is nog één plek vrij, dus meld 
je snel aan! We lopen van  
Doetinchem naar Zwolle. Op 11 
april is er een informatiebijeen-
komst om 19.30 uur in De Oase. 
 9 t/m 12 mei; vertrekplaats 

Zoetermeer; € 135 (bijdrage 
naar draagkracht); info en 
aanmelden T 06-2497 5092  
E info@depelgrimzoetermeer.nl

Ontmoetingsmaaltijd
Voorafgaand aan een vergade-
ring van het Uitvoeringsteam 
iedere tweede woensdag 
van de maand wordt er een 
Ontmoetingsmaaltijd georgani-
seerd. We beginnen om 18.00 
uur en iedereen die zich betrok-
ken voelt bij De Pelgrim is van 
harte welkom. 
 10 april, 18.00 uur, De Oase, 

graag aanmelden

Geef je op voor de  
Taizé-jongerenreis
De Taizé-jongerenreis is dit jaar 
van 14 tot 21 juli. Van welke 
geloofsrichting je bent maakt 
niet uit, iedereen is van harte 
welkom. De reis is bedoeld voor 
jongeren van 18 t/m 35 jaar, 
meld je aan! We vertrekken 
vanuit gebouw De Oase en de 
kosten zijn afhankelijk van leef-
tijd en soort verblijf rond de  
€ 300 (bijdrage naar draagkracht). 
 info en aanmelden  

T 06-2497 5092  
E info@depelgrimzoetermeer.nl 

Pasen in De Pelgrim
 Zie pagina 4 Kerk&dienst voor de vieringen op 28 t/m 31 maart. 

INLOOP
Inloop De Herberg
 Welkom! Elke dinsdag 

van 10.00-12.00 uur, 
Dorpsstraat 59 T 06-2009 2729  
E loes.landlust@ziggo.nl  
W oudekerkgemeente.nl

Open Ichthus 
 Wekelijks welkom op 

woensdag van 10.00-
12.00 uur. Thea Streef  
T 06-2095 7228

Schrijfcafé
Schrijven vanuit je hart.  
Niets moet, alles mag. 
 18 april, 20.00 uur, Jannie van 

Maldegem T 06-3755 7356 
Inloophuis Rokkeveen
 Elke vrijdag in  

De Regenboog van 
10.00-13.00 uur. 
Middagpauze dienst 
van 11.30-12.00 uur en 
elke vierde vrijdag om 12.00 uur 
welkom voor maaltijd.  
Nathaliegang 263 T 079-361 33 65  
E wil.bettenhaussen@gmail.com

Koffie-, thee- en 
aandachtschenkerij 
 Welkom elke  

donderdag van 10.00- 
12.00 uur. De Oase, Kerkenbos 8  
E info@depelgrimzoetermeer.nl

Safe the date:  
Heemfestival en Pasar Malam 
Op zaterdag 29 juni 2024
organiseren we samen met allerlei wijkpartners en de 
winkeliersvereniging een festival met vlotten bouwen, 
kleedjesmarkt, springkussens, buurtbarbecue en wat al 
niet meer. Save the date!

Diaconaal Centrum Kruispunt gaat open

OPENING 2 APRIL • Op dinsdag 2 april direct na de  
Paasdagen is er de feestelijke opening van het eerste 
Diaconaal Centrum in Zoetermeer: Kruispunt. Het vindt 
onderdak in Buurtcentrum Buytenwegh. Kruispunt wil een 
welkome plek bieden voor iedereen die ondersteuning 
nodig heeft of deel wil uitmaken van een warme buurt-
gemeenschap. Heb je hulp nodig bij financiële vragen, 
wil je een ‘potjescheck’ van regelingen en toeslagen of 
gewoon een luisterend oor en een lekkere kop koffie. 
Kruispunt is een samen werkingsverband van verschillende 

kerken en gemeenschappen met hart voor mensen in stad en wijk. 
 2 april, César Franckrode 60; ontvangst vanaf 14.30 uur, officiële  

opening om 15.15 uur door wethouder Bouke Velzen van Sociale Zaken  
E info@diaconaalcentrum.nl W diaconaalcentrum.nl

Debatavond 
over armoede
Hoe ziet armoede er uit en hoe 
gaat de politiek ermee om?  
Wat kan een kerk doen? Vragen 
die op woensdagavond 17 april 
in een debat aan de orde komen. 
Gasten van deze avond zijn:  
Janny Bakker-Klein, CDA-fractie 
Eerste Kamer en diverse functies  
in maatschappij en zorg,  
de Zoetermeerse wethouder 
Bouke Velzen van onder meer 
Armoede beleid en Duurzaam-
heid, en Katinka Broos, predikant 
en coördinator Wijkpastoraat 
Rotterdam-West. 
De avond wordt gepresenteerd 
door Willien van Wieringen, 
theoloog en aangetreden  
als presentator van het  
tv-programma Het Geloofs-
gesprek van KRO/NCRV. 
De 2e Verdieping is een nieuw  
initiatief van de Nicolaas-
parochie en wil religieuze en 
levensbeschouwelijke aspecten 
van maatschappelijke thema’s 
bespreekbaar maken, binnen  
en buiten de parochie. 

 17 april, 20.00 uur,  

De Kapelaan, Nicolaasplein 2, 

toegang gratis

Kinderkleding- en  
speelgoedbeurs op 5 en 6 april

Op vrijdagavond 5 april van 19.00-21.00 
uur en zaterdagmorgen 6 april van 9.00-
12.00 uur is er weer een kinderkleding- 
en speelgoedbeurs in de Oosterkerk, 
Oosterheemplein 320. De opbrengst van deze beurs is 
bestemd voor het Perronwerk in de wijk Oosterheem.  
Op zaterdag kunt u ook koffiedrinken met iets lekkers en 
is er een kleedjesmarkt. Van harte welkom!
• U kunt nog speelgoed en kleding inleveren  

(t/m maat 176) bij de Oosterkerk of kinderopvang  
BijMarij (Willem Alexanderplantsoen 1). 

• Als uw kind op zaterdag ook zelf speelgoed wil  
verkopen op de kleedjesmarkt, laat het dan weten  
via kinderkledingbeursperron@gmail.com

Moldavië-zondag in Pijnacker

KERK IN ACTIE • Zondag 14 april a.s. komt Vitalie 
Pupazan op uitnodiging van de werkgroep 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-
samenwerking uit de ring Zuid-Holland naar 
de Ontmoetingskerk in Pijnacker. Vitalie is 
directeur van Youth for Christ in Moldavië. 

Vitalie Pupazan  
groeide op in een 
arme familie en  
weet hoe het is om 
honger te hebben.  
Zijn organisatie wil 
kinderen een betere 

toekomst geven en heeft daarvoor onder meer tientallen 
dagcentra waar kinderen worden opgevangen en begeleid. 
Omdat de werkloosheid groot is, vertrekken veel mensen 
naar het buitenland om daar geld te verdienen. De ouderen 
en de kinderen blijven achter. Tevens worden momenteel 
veel vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in Moldavië. 
Kerk in Actie, de landelijke organisatie van Protestantse  
Kerk in Nederland, biedt, samen met vijf partner-
organisaties, ondersteuning aan kerken en christelijke 
organisaties in Moldavië, het armste land van Europa. 
Vitalie Pupazan zal op 14 april tijdens de kerkdienst, die 
om 10.00 uur begint, vertellen over zijn werk in Moldavië. 
Na de dienst is er koffie en thee en kunnen we ook nog 
met hem in gesprek gaan. Hij wordt begeleid door een 
medewerker van Kerk in Actie. Natuurlijk wordt er ook 
gecollecteerd voor het werk van Kerk in Actie in  
Moldavië. Iedereen is van harte welkom!

 14 april, 10.00 uur, Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91, 
2642 RA Pijnacker. ZWO-contactpersoon voor  
Zoetermeer: Marius Cusell T 06-2168 1988  
E marius.cusell@hetnet.nl

Goede gespreksavond  
over armoede
VERSLAG • Wat is armoede en wat doet armoede met 
een mens? Als mensen in armoede leven, dan is het 
leven vaak niet meer menswaardig. Terwijl ieder mens 
geschapen is naar Gods beeld en allen respect en  
gelijkheid verdienen. 

Woensdag 13 maart organi-
seerde ‘de 2e Verdieping’  
in De Kapelaan bij de  
Nicolaaskerk een informatieve 
gespreksavond over armoede 
met verschillende sprekers. 
Prof.dr. Erik Sengers van 
onder meer Tilburg Univer-
sity sprak over ‘Caritas’ en 
nam de toehoorders mee 
in de uitgangspunten van 
de Rooms-Katholieke Kerk 
om via de sociale leer en 
diaconie aanwezig te zijn in 
de wereld. De mens is geen 
individu, maar een persoon 
die mens wordt in relatie, 
zelf beslissingen neemt, en 
daarop ook aangesproken 
kan worden.
Alles wat op aarde is komt 
van God en is geschapen 
voor iedereen: mineralen, 
zon, alles wat er nodig is.  
‘Bonum Commune –  
Algemeen Goed’ is ook een 
opdracht voor de politiek om 
te streven naar een goede 
samenleving. Het gaat ook 
over de universele bestem-
ming van goederen. Als je 
bezit hebt mag het niet zo 
zijn dat anderen daarvoor 
moeten lijden. 
René Bos, voorzitter van 
de Centrale Diaconie van 

de Protestantse Gemeente 
Zoetermeer, sprak over de 
inzet en betrokkenheid van 
de gezamenlijke kerken bij de 
opvang van statushouders 
en gevluchte Oekraïeners de 
afgelopen jaren. Ook vertelde  
hij dat de plannen voor Stads-
diaconaat in afgeslankte  
vorm op 2 april een begin 
krijgen in een kleinschalig 
Diaconaal Centrum met de 
naam Kruispunt in de wijk 
Buytenwegh.
Diaken Ronald van Berkel van 
de Heilige Nicolaasparochie 
verhaalde van persoonlijke 
ontmoetingen met mensen  
in armoede en hoe hij de 
parochie present wil stellen 
in de strijd tegen armoede. 
Vanuit het Beraad van  
Kerken en het Interlevens-
beschouwelijk Overleg 
Zoetermeer werd het thema 
Zoetermeer als Compassie-
stad ingebracht, nu vijf jaar 
na ondertekening van het 
Handvest voor Compassie 
door de Gemeente Zoeter-
meer en vele kerken en  
religieuze genootschappen.

Met dank aan Loes Landlust  
en Flip Bakker

‘Wie zelf geen innerlijke vrede kent, 
zal ook in de ontmoeting met andere  

mensen geen vrede vinden; en nooit kunnen er 
vreedzame betrekkingen tussen enkelingen 
of tussen ganse volkeren tot stand komen, 

zolang men dat niet beseft.’

De 14e Dalai Lama, Tibetaans spiritueel leider (Tenzin Gyatso), geboren 1935
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CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Kerkmusicus Arie Vooijs bespreekt in deze rubriek de diverse periodes in het kerkelijk jaar. 
KERK       MUZIEK

OUDE KERK
Carillonconcert
 6 april Beiaardier Johan van Oeveren Aprilsong – Simon and Garfunkel
 elke eerste zaterdag, 12.00-13.00 uur, te beluisteren rondom Oude Kerk,  

Dorpsstraat en Wilhelminapark. W herbergoudekerk.nl

Lunchpauzeconcerten
 3 april Geurt van Lagen – orgel
 10 april Antonia Dunjko – sopraan & Viktoria Smetana – harp 
 17 april Ronald de Jong – orgel/klavecimbel en Dante Jongerius – traverso 
 24 april Annemieke IJzerman – harp 
 12.45-13.15 uur, deurcollecte W herbergoudekerk.nl 

Avondmuziek ‘De Goede Herder’
Zondag 14 april is er in de Oude Kerk een muzikale 
avonddienst in de vorm van een Avondmuziek. Het is 
een viering met lezing en lied, gebed en instrument, en 
het thema is ‘Goede Herder-zondag’, waarbij Psalm 23 
centraal staat.  
Er is muzikale medewerking van onder meer het Oude 
Kerk Ensemble onder leiding van cantor-organist Iddo 
van der Giessen uit Rotterdam-Schiebroek, en van 
organist Geurt van Lagen. Ds. Hans van Walsum uit 
Poortugaal is de liturg. 
 Welkom in de Oude Kerk op zondag 14 april, 18.30 uur, 

Dorpsstraat 59! E projectkooroudekerk@gmail.com  
W oudekerkgemeente.nl Ook voor beelduitzending en de liturgie.

OOSTERKERK
Na-de-lunchconcert
Dinsdag 9 april   
Pianoconcert door Antoinette Lammers
 Oosterheemplein 320  

E jenivoeveren@outlook.com
 Johan van Oeveren T 06 4803 7180

 

 

Avondmuziek  
14 april 2024 | 18.30 uur  

Oude Kerk Ensemble  
Lied, lezing & gebed 

Oog voor de Vijftigdagentijd

Na de Veertigdagentijd die uitmondt in Pasen volgt 
in het kerkelijk jaar de zogenaamde Vijftigdagen-
tijd. De tijd tussen Pasen en Pinksteren. Deze 

vijftig dagen zijn niet zomaar. 

Met Pesach gedenken de Joden de uittocht uit Egypte. 
Zeven weken na het Pesachfeest gedenken de Joden het 
krijgen van de Tien Geboden op de Sinaï. Dit is Sjavoeot 
oftewel het Wekenfeest. Op de vooravond van Sjavoeot 
waken de Joden de hele nacht en lezen ze voor uit de 
Thora. Centraal staat hierbij het verhaal van Ruth. Zij werd 
een voorbeeld voor al wie het geloof wil aannemen.

We kunnen ons wel voorstellen dat na de dood en opstan-
ding van Jezus de beleving van de periode voor Sjavoeot 
anders was dan in de jaren ervoor. Voor de discipelen was 
het meer een periode van kennismaking met de opgestane 
Heer, met als hoogtepunten de Hemelvaart en de uitstor-
ting van de Heilige Geest op Pinksteren. De connectie tus-
sen Sjavoeot, ook een oogstfeest waarop de eerstelingen 
van de oogst opgedragen worden aan God, en Pinksteren 

waarop de eerstelingen in het geloof massaal zichtbaar 
werden is dan ook snel gemaakt.

Ook de zondagen in deze Vijftigdagentijd hebben namen ge-
kregen. De zondag na Pasen wordt Beloken Pasen genoemd. 
Deze zondag markeert een nieuw begin. De Paasluiken 
worden als het ware gesloten en we beginnen iets nieuws. 
Daarna volgen de Barmhartigheidszondag, zondag Jubilate, 
zondag Cantate, zondag Rogate, Hemelvaartsdag, zondag 
Exaudi of Wezenzondag en als laatste Pinksteren.

De namen van de zondagen geven ook aan dat deze Vijftigda-
gentijd een tijd van bezinning is. Na het afsluiten van Pasen 
zijn we als kerk blij omdat God oog voor ons had. We jubelen 
het uit van vreugde, zingen het loflied en vragen en smeken 
God ten slotte om een rijke oogst. Zowel letterlijk als figuur-
lijk. Na Hemelvaart voelen we ons (van Jezus) 
verlaten, maar op Pinksteren stort God zijn 
Heilige Geest rijkelijk over ons uit.

• Arie Vooijs

KiZ-MEDEWERKER

VAN HEMELVAARTSDAG T/M PINKSTEREN

De kracht van inspiratie  
en ontmoeting
IMPRESSIE • Zaterdag 3 februari jl. kwamen zo’n dertig beeldend kunstenaars uit Zoetermeer 
en Benthuizen samen in de Oosterkerk ter inspiratie voor het tweejaarlijkse Feest van de 
Geest. Vanaf Hemelvaartsdag 9 mei tot en met Pinksteren zijn op zes lange middagen elf 
kerkgebouwen geopend voor bezoekers. Te zien is dan beeldend werk in allerlei genres 
geïnspireerd door de Heilige Geest die ook wel ‘de Trooster’ wordt genoemd.  

Ik vond het een geweldige erva-
ring om zoveel mensen uit ande-
re plaatselijke kerken te ontmoe-
ten, die niet alleen het geloof in 
Jezus Christus als onze Verlosser 
delen, maar ook kunstvaardig zijn 
op verschillende gebieden. De 
bijeenkomst had wat mij betreft 
de hele dag mogen duren om zo 
in gesprek te komen over wat er 
zoal aan inspiratie leeft bij het 
thema ‘troost’ dit jaar. 
Zelf ben ik sinds 2017 actief met 
tekenen en schilderen begonnen. 
Ik ben altijd wel creatief geweest 
maar gedurende vele jaren kwam 
het schilderen niet echt uit de verf 
door het drukke gezinsleven, mijn 
werk overdag en de vele activitei-
ten voor de kerk waar ik diende. 
Zeven jaar geleden stopte ik met 
werken en kon ik mij helemaal op 
het schilderen storten, voornamelijk 

model, portretten en landschappen. 
Het onderwerp ‘troost’ is als 
abstract begrip wel een hele uit-
daging. Daar maken we ieder een 
heel nieuw werk voor. Ik ben ook 
reuze benieuwd naar de bijdragen 
van de kunstenaars uit andere 
kerken. Ik zal zeker een ‘rondje 
kerken’ fietsen in de tentoonstel-
lingsperiode.

Feest van de Geest 
brengt mensen bij elkaar 

rondom ‘Troost’

Kunst kan mensen geweldig raken 
en aan het denken zetten. Omdat 
veel kerken te kampen hebben 
met daling van het kerkbezoek, is 
het een goed idee om met kunst 
bezoekers de gelegenheid te 
bieden een kijkje te nemen in de 
kerk. De deur is open, er is geen 
drempel en ... kunst verbindt. 
Dat is precies wat we met beide 
handen moeten aangrijpen: die 
verbinding zoeken. Er kan een 
geweldige boodschap uitgaan van 
een schilderij, ets of keramisch 
kunstwerk, waar wij woorden aan 
kunnen geven die vervolgens een 
verbinding tot stand kunnen  
brengen met het onderwerp waar 
het eigenlijk om draait. 

Peter Stolk (1956) is lid 
van de interkerkelijke 
werkgroep, die het Feest 

van de Geest organiseert.  
Hij is actief lid van de 

evangelische gemeente Parousia, 
was daar negen jaar voorganger en 
schildert voornamelijk portretten en 
landschappen in aquarel en gouache.

Ja, waar draait het eigenlijk om? 
Draait het om het schilderij of 
kunstwerk? Draait het om het  
onderwerp troost? Of draait het  
om de ontmoeting? Ik denk om alle 
drie, maar vooral om het laatste. Ik 
geloof dat elke ontmoeting straks 
in de maand mei kostbaar kan zijn! 
Troost in de betekenis van het  
Latijnse consolare zegt zoveel als 
‘samen verlichting vinden’. Ik hoop 
en bid, dat in alle deelnemende 
kerken waardevolle ontmoetingen 
zullen plaatsvinden met bezoekers, 
waarin we dat licht zullen oppikken. 
Dat biedt troost! Dat is een zegen. 
En dat is de kracht van ontmoeting. 

• Peter Stolk

11 kerken – 27 kunstenaars 
– 9 t/m 20 mei
De vierde editie van het landelijke 
Feest van de Geest in Zoetermeer 
vindt plaats vanaf Hemelvaartsdag 
en loopt door tot Tweede Pinkster-
dag. Op zes middagen in twee lange 
weekenden zijn elf kerkgebouwen 
open, steeds van 13.00-17.00 uur.  
De data zijn: 9, 11 en 12 mei –  
18, 19 en 20 mei.  

Dorp:  Adventskerk – Oude 
  Kerk – Nicolaaskerk 
Buytenwegh:  Chinese Evangelische 
  Kerk – De Lichtzijde 
Seghwaert:  Ichthuskerk
Benthuizen:  De Hoeksteen
Oosterheem:  Oosterkerk – 
  De Uitkijk, Parousia
Rokkeveen:  De Regenboog – 
  De Wijngaard 

 Na Pasen worden overal folders en 
een speciale fietsroute langs alle 
kerken verspreid. Alle deelnemende 
kunstenaars en kerkgebouwen  
zijn ook te vinden op de website  
www.feestvandegeestzoetermeer.nl 
Neem er alvast een voorproefje en 
straks in mei met vrienden en  
bekenden overal van harte welkom! 

Gastspreekster Carla Veldhuis: '1 beeld zegt meer dan 1000 woorden'

DIENSTEN IN GEBARENTAAL

Dovenpastor voor  
Zuid-Holland bevestigd
DOVENPASTORAAT • Dovenpastor Hendrik Stevens is bevestigd 
voor de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen in de 
regionale erediensten voor mensen met doofheid. 

De bevoegdheidsverlening was 
op 1 februari in Utrecht, in de 
Kapel van het Dienstencentrum 
van de Protestantse Kerk aan de 
Joseph Haydnlaan 2. Hendrik 
preekte, zoals voor hem gebrui-
kelijk, in gebarentaal. Een tolk 
vertaalde zijn gebaren in de ge-
sproken taal. 
Aanwezig waren vertegenwoor-
digers van het Dienstencentrum, 
het landelijk Interkerkelijk Doven-
pastoraat (IDP) en de Interkerkelij-
ke Commissies van Zuid-Holland, 
Utrecht en Noord-Holland. 
Hendrik Stevens werkt binnen de 
classis Zuid-Holland Noord in de 
regio Den Haag/Zoetermeer. In 
het overige van Zuid-Holland is 
dovenpastor Wim Otte werkzaam. 

Dovendiensten Zoetermeer
Kerkdiensten voor doven vinden 
in Zoetermeer maandelijks plaats 
in gebouw Ons Honk aan de Car-
ry van Bruggenhove in de wijk 
Buytenwegh, zie pagina 4 en de 
website van Kerk in Zoetermeer. 
Ook is er in Ichthuskerk van de 
protestantse wijkgemeente Zoe-
termeer-Noord elke vierde zon-
dag een gebarentolk aanwezig. 
Vanuit de Ichthuskerk onderhou-
den Aleidus Aalderink en Jaap 
Sneep contacten met de Inter-
kerkelijke Commissie Dovenpas-
toraat Zoetermeer e.o., waarvan 
Corien Brokking secretaris is. 

 Meer weten over dovenpastoraat? 

Kijk op www.doofenkerk.nl

‘Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde;  
liefde zet je aan tot daden voor je naasten; en deze inzet leidt op zijn 
beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: 

zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!’

Moeder Teresa, Albanese rooms-katholieke zuster  
(geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu), 1910-1997
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PERSPECTIEF
In de Perspectief- rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé  
‘Elke dag de Bijbel open’. 

DIENEN & DELEN 

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

UITGELEZEN
In deze 8e jaargang van Kerk in Zoetermeer worden de boekrecensies in de rubriek UITGELEZEN 
verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer. In het zomernummer van vorig 

jaar kwamen zij bij het thema ‘Neem en lees’ op de voorpagina voor het voetlicht.

Heb je vijanden lief

Jezus zegt in zijn Bergrede: ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 
“Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Dit zeg Ik daarover: heb je 

vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen …’ Matteüs 5:43-44

Een bevrijdend principe en een tegendraadse houding. Naïef?
Anne van der Bijl, Bijbelverspreider en oprichter van Open Doors, 
stelde in moeilijke situaties of crises allereerst de vraag: ‘Hoe is het 

met de kerk?’ Want hij was er heilig van overtuigd dat juist volgelingen  
van Christus in die omstandigheden het verschil kunnen maken: vijanden  
liefhebben, grenzen doorbreken en deuren ontsluiten.

Levend in alle vrijheid lijkt het woord ‘vijand’ te sterk en we noemen in onze 
omgeving vast niemand zo! Vanuit de opdracht van Jezus om vijanden lief 
te hebben en de andere wang toe te keren, komt menig christen in de knoop 
met gevoelens van vijandigheid, boosheid, of zelfs haat. Alsof die gevoelens 
er niet mogen zijn. Jezus erkent dat we vijanden hebben. Hij heeft ze zelf ook 
en Hij heeft door zijn kruisdood laten zien hoever zijn liefde gaat. 

Liefde is meer dan een gevoel. Het is een houding, gericht op het goede voor 
een ander, zoals je dat jezelf gunt. Alles doen om een ander te helpen kan ook 
betekenen, dat je de ander corrigeert, verantwoordelijk stelt, aanklaagt. 

Ook al lijkt het nu ver van ons eigen leven af te staan, het is goed om na te 
gaan hoe wij ons verhouden tot negatieve gevoelens. Het kan ons zomaar 
gebeuren, dat vijandige legers aanvallen, of dat godsdienstvrijheid wordt 
afgenomen, of dat we slachtoffer worden van misbruik. 

Wie wordt aangevallen zodat er 
zowel lichamelijk als geestelijk 
blijvende littekens ontstaan, heeft 
aan Jezus’ woorden een flinke 
uitdaging. Ervan uitgaand dat 
Jezus altijd naast ons staat, kun-
nen we een beroep op Hem doen. 
Alleen op eigen kracht redden we 
het niet. Jezus’ woorden open-
baren ons Gods liefde en dagen 
ons uit daarop gericht te blijven, 
ook in moeilijke omstandigheden. 
(Lees ook: 1 Korintiërs 10:12-13 
en 2 Korintiërs 8:1-4)

• ds. Erika Dibbets-van der Roest

ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

‘Jezus met de wet van Mozes’, Domitilla-catacombe in Rome,  
waar verschillende martelaren om hun geloof zijn bijgezet.

ZON. 31 MAART Johannes 20:1-9
PASEN
De leerling van Jezus ging het lege graf in. 
Hij zag en geloofde.

MA. 1 APRIL Romeinen 8:1-11
Hij die Christus Jezus uit de dood heeft  
opgewekt, zal ook u die sterfelijk bent,  
levend maken door zijn Geest, die in u 
leeft.

DI. 2 APRIL Jesaja 26:19
Jesaja zei: Ontwaak, jullie daar in het stof, 
en jubel! De aarde brengt haar schimmen 
weer tot leven.

WO. 3 APRIL Micha 6:6-8
Je weet wat de Heer van je wil: niets  
anders dan recht te doen, trouw te  
betrachten en nederig de weg te gaan  
van je God.

DO. 4 APRIL Matteüs 9:18-26
Jezus zei tot een door hem genezen vrouw: 
Wees gerust, uw geloof heeft u gered.

VR. 5 APRIL 1 Korintiërs 10:12-13
Paulus schreef: God is trouw en zal niet 
toestaan dat u boven uw krachten wordt 
beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook 
de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

ZA. 6 APRIL Lucas 9:1-6
Jezus zond zijn leerlingen uit om het  
koninkrijk van God te verkondigen.  
Ze gingen op weg en trokken van de ene 
plaats naar de andere, terwijl ze het  
goede nieuws verkondigden.

ZON. 7 APRIL Johannes 20:19-31
Een week na de opstanding waren de 
leerlingen samen, Jezus kwam in hun 
midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 
en daarna richtte hij zich tot Tomas:  
‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn  
handen, en leg je hand in mijn zij.  
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’

MA. 8 APRIL Lucas 1:39-56
Maria zei: Barmhartig is de Heer, van 
geslacht op geslacht, voor al wie hem 
vereert.

DI. 9 APRIL Psalm 145
Betrouwbaar is de Heer in alles wat hij 
zegt, heel zijn schepping blijft hij trouw. 
Een steun is de Heer voor wie is gevallen, 
wie gebukt gaat richt hij op.

WO. 10 APRIL Lucas 12:22-31
Jezus zegt: Zoek het koninkrijk van God,  
en de andere dingen zullen je erbij  
gegeven worden.

Als je het licht niet kunt zien

Anthony Doerr, ‘Als je het licht niet  
kunt zien’, Uitgeverij Rainbow, 2023,  
544 bladzijden, € 15, ook als e-book  

(eerste editie 2015, The House of Books)

Een boek dat goed past bij het thema ‘oorlog -  
geweld - vrede’ is: Als je het licht niet kunt zien. 
Het boek verscheen in 2014 en is geschreven  

door de Amerikaanse auteur Anthony Doerr. Voor zijn  
oeuvre heeft hij inmiddels meer dan tien onderscheidingen 
gekregen. Met All the Light We Cannot See won hij de 
Pulitzer Prize for Fiction.
Het verhaal speelt zich af rond de Tweede Wereldoorlog 
en volgt de levens van de twee jonge hoofdpersonen, 
een meisje uit Frankrijk dat blind is en een weesjongen 
uit Duitsland. Deze jongen, Werner, gaat na zijn tijd bij 
de Hitlerjugend in het leger en wordt naar het oostfront 
gestuurd. In het boek lees je veel over de persoonlijke 
ontwikkeling van de hoofdpersonen tijdens de verschrik-
kingen van de oorlog.
Het meisje, Marie-Laure, wordt op heel jonge leeftijd blind. 
Haar vader werkt bij een museum in Parijs. Ze gaan weg 
uit Parijs, want haar vader moet een kostbare diamant met 
geheimzinnige krachten beschermen. Ze kunnen terecht bij 
een oudoom in Saint-Malo. Het dorpje ligt aan de kust en 

is omringd door de zee. Op een creatieve manier zorgt de 
vader van Marie-Laure dat het meisje de weg weet, eerst in 
Parijs en later in Saint-Malo. De vader verdwijnt spoorloos 
maar met hulp van de huishoudster en haar oudoom weet 
Marie-Laure te overleven. Ondertussen is er een nazi- 
officier op zoek naar de kostbare diamant.
Via omwegen komt Werner in Saint-Malo terecht.  
Op een gegeven moment komen Marie-Laure en  
Werner elkaar tegen.
Het lezen van dit boek doet je eens te meer beseffen  
wat een voorrecht het is om in vrede te  
leven terwijl het in andere landen oorlog is. 
Al met al een zeer indrukwekkend boek.

• Jaap Rodenburg

LEESKRING OOSTERKERK/OUDE KERK

UITZENDING ZONDAG 7 APRIL

ICT-specialist Jorn Rietveld naar Papoea
In de kerkdienst op zondag 7 april in De Regenboog zal Jorn Rietveld worden uitgezonden  
door de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid voor missionair werk voor Wycliffe  
Bijbel vertalers in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Op 17 maart werd hij uitgezonden door de  
andere gemeente waar hij lid van is in Leerdam. Zijn daadwerkelijke vertrek naar PNG volgt  
vermoedelijk in april, mede afhankelijk van het moment van de afgifte van een visum voor vijf jaar. 

Zendingswerk nu
Ter voorbereiding volgde Jorn 
enkele mastercursussen in  
Engeland. Zoals een cursus 
‘Script Engagement’ over Bijbel-
gebruik op zo’n manier dat het 
mensen raakt in hun hart.  
Belangrijk daarbij is het uitleggen 
van de Bijbel in de lokale context. 
Voor steeds een bepaalde taal-
groep – in PNG worden ruim 800 
verschillende talen gesproken! 
– worden workshops gegeven. 
Deze zijn erop gericht dat lokale 
gemeenschappen vanuit hun  
culturele en religieuze achter-
grond leren hoe ze zelf met de 
Bijbel aan de slag kunnen gaan. 

Bijbelgebruik op zo’n 
manier dat het mensen 

raakt in hun hart

Een andere cursus ging over de 
wijze waarop je tegenwoordig 
zendingswerk verricht. Daarbij 
wordt ervan uitgegaan dat men-
sen zelf veel in hun mars hebben. 
Een zendingswerker lost dus niet 
alle problemen voor ze op, maar 
leert ze zelf problemen oplossen.

Software voor zendelingen
Jorn is ICT-specialist. Gezien de 
geïsoleerde ligging en de bijzon-
dere omstandigheden van de 
zendingspost Ukarumpa waar 
hij naartoe gaat, dient de meeste 
software die door de zendelingen 
gebruikt wordt zelf ontwikkeld 
en onderhouden te worden. Daar 
gaat Jorn zich mee bezighouden. 
Daarnaast wil Jorn ook graag be-
trokken raken bij de Bijbeluitleg 
aan de lokale bevolking, waar-
voor hij dus ook is opgeleid.
 
Ukarumpa
Het dorp Ukarumpa, dat in de 
hooglanden van PNG ligt, is een 
dorp dat door Wycliffe Bijbelver-
talers is opgericht. Wegen zijn op 
PNG zeer schaars, daarom wordt 
er door Wycliffe voornamelijk 
gevlogen met eigen vliegtuigjes. 
In Ukarumpa zijn zo’n vierhonderd 
zendelingen aan het werk in aller-
lei functies, ook als garagehouder, 
arts, winkelbeheerder, administra-
teur, allemaal om het vertaalwerk 
te ondersteunen. 
Nieuw-Guinea is het op één na 
grootste eiland ter wereld. Daar 

wordt door 70 procent van de 
mensen de hoofdtaal Tok Pisin 
gesproken en geschreven en ook 
onderwezen, een mix van Engels 
en originele talen. Maar de 17 mil-
joen inwoners spreken vooral een 
of meer talen die zeer lokaal ge-
sproken worden, door gemiddeld 
zo’n 25.000 inwoners per taal. 
Wycliffe beoogt ook de Bijbel en 
met name het Nieuwe Testament 
in deze lokale talen te vertalen. 
Soms moet zo’n taal eerst nog op 
schrift gezet worden. 

Giften welkom
Vrijwel iedere Wycliffe-medewer-
ker wordt, net als Jorn, uitgezon-
den door een of meer christelijke 
gemeenten. Verblijfskosten, op-
leiding en de reis moeten door de 
zendelingen zelf betaald worden. 
Dat kan alleen via fondsenwerving, 
waar ook de uitzendende gemeen-
te zich voor inzet. 
Jorn heeft op dit moment ruim 80 
procent van het benodigde geld (in 
totaal € 87000 toegezegd gekre-
gen. Hij mag echter pas vertrekken 
wanneer 105 procent van het to-
taalbedrag van € 87.000 daadwer-
kelijk is toegezegd. Giften zijn dus 
nog altijd van harte welkom!

 W jornnaarheteindevandewereld.com 

voor giften en de nieuwsbrieven van 

Jorn Rietveld. Zie ook: wycliffe.nl/ 

veldmedewerker/jorn-rietveld

• Jan Blankespoor

In het decembernummer 
2023-10 van Kerk in  
Zoetermeer staat te 
lezen hoe Jorn  
geïnspireerd raakte  
om zendingswerk aan de 
andere kant van de wereld te willen 
doen en hoe de Thuisfrontcommissie 
is ingericht. Na de voorbereidingstijd 
is de daadwerkelijke uitzending dan 
nu in zicht. W kerkinzoetermeer.nl/ 
pdf/KiZnr10_2023[WEB].pdf


